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IN MEMORIAM

Lucie van Dam van Isselt

Uitgerust met een onverwoestbare ge-
zondheid en een vitale geest — faite pour
la vie, zoals de Fransman zegt — eens
moest zij dit leven toch verlaten en is 't
moment daarvoor gekomen. Zeer bevriend
als ik met haar was, wil ik enige regels
van hartelijkheid en waardering aan haar
wijden en nog eens mijn bewondering uit-
spreken voor haar kleine, zuivere schil-
derijen.

Zoals iedere schlider een eigen Kkleur-
gamma heeft, was Lucie bij uitnemendheid
de schilderes in het wit, van al de witten
in hun nuances, koel en warm, en werden
haar stillevens meestal gecomponeerd in
die toonsoort, waarin korte, geestige toet-
sen de nodige afwisseling brachten in con-
trasterende kleuren. Ze was de verfijnde
schilderes van de nestjes met vogeleieren,
de dierenschedels, lege flessen op witte
tegels, met als onverwachte variatie daar-
naast het feestelijk leven van kunstbloe-
men, pistaches en een antieke veren waaier.
Het kleurengamma blank, met een Kkoel
blauw of geel, de kleine stillevens, gezien
in een helder, sereen licht, deden de be-
wondering voor Vermeer vermoeden. Gees-
telijk verwant aan Verster en de dromerige
Tholen, met wie ze niet zoveel in jaren
scheelde, had haar werk soms de rust en
klaarheid van Chardin. Hoewel behept met
Franse gratie is het werk typisch Hollands.
Meestal schilderde ze de dagelijkse voor-
werpen om haar heen — mijn vrienden —
zoals ze ze noemde, ook wel eetwaar,
vruchten, vissen, eieren. Met Walter Vaes
was ze goed bevriend; beiden toch zijn
culinaire schilders. Ze had een zeer eigen
hand van tekenen en bracht steeds leven-
dige krabbels mee van haar reizen, ook
enkele etsen zijn van haar bekend, maar
voor een volledige grafiek was de geest
mogelijk iets te labiel en te vrouwelijk.

Lucie van Dam van Isselt heeft jaren
lang in Veere gewoond. Ze had daar een
ruim, oud huis aan de kade, waarin een
grote diepe kamer aan de tuin, geel en wit
geverfd met hier en daar een feestelijk
vleugje goud. Een mooie ronde tafel,
pronkboeketten onder stolpen en een geel
geschilderde glazenkast met een room-
kleurig Wedgewood servies er in gaven die
lichte, verfijnde atmosfeer, die voor mij
voor -altijd aan de bewoonster verbonden
blijft. Meer vertrekken telde dit oude huis,
lage kamers met balken-zolderingen; het
atelier was op de eerste verdieping en zag

uit op de haven. Er was een kleine, in de
tuin uitgebouwde keuken, in een proper
Zeeuws blauw geverfd, en door Lucie ,,de
locomotief’” genoemd. De vergelijking ging
heel goed op, want hij scheen met de
nasleep der aangrenzende kamers de tuin
in te rijden, en Lucie kookte en stoofde er
als ze voor haar ,passagiers’”’ een maaltijd
bereidde. De Kkleine tuin was een wonder
op zichzelf, een kleine besloten kloostertuin
vol ouderwetse bloemen, zoals geurige
boerenrozen, akeleien, margrietjes, irissen
en vergeet-mij-niet. De duizendschoontjes
waren haar lievelingsbloemen en ze heeft ze
veel geschilderd.

Het huis in Veere rook naar de zee, naar
vis en naar garnalen, men hoorde er de
bekende geluiden van de lieren, het reven
en ophalen van zeilen, Lucie leefde op 't
getij en 't gaan en komen van de bus.
Een klok heb ik er nooit gezien! Langs
een oude wenteltrap, zonder leuning, maar

met een reusachtig dik touw klom je naar

't atelier, waar de witte meeuwen langs de
ramen wiekten en het zilveren licht, getem-
perd door ijle gordijnen ruimschoots naar
binnen viel. Veel blauw en grijze tinten
waren er in dat atelier; men vond bij de
vertrouwde attributen en voorwerpen, oud
Delfts aardewerk, lege vogelnesten, een
mutsenbol met een gepijpte muts er op, een
ginsen masker, een glazen stekelvarken —
een ,pin-egel” op zijn Zeeuws geheten,
strobloemen, een' vergulde cupido en een
escadron lege flesjes en flacons.

Lucie van Dam hield veel van literatuur;
ze was heel belezen, ze las veel en ze las
goed. Haar belangstelling ging voorname-
lijk uit naar de Franse schrijvers, waarvan
ze goed op de hoogte was; in veel zaken
was haar smaak Frans georiénteerd, ook
van muziek hield ze veel, haar piano was
een Pleyel; destijds heeft Voormolen daar
veel op gespeeld. Ze had nog een talent:
ze kon geweldig goed vertellen. Gelijk de
meeste artisten haalde ze in haar verhalen
veel hurmoristische en beeldende vergelij-
kingen aan, ze had veel fantasie, veel ge-
voel voor de vreemde en onverwachte
situaties in het leven, haar vertellen leek
een soort embryo-literatuur. Af en toe
plaatste ze een pittig vlioekje, maar 't mis-
stond haar niet, ze had een verfijning die
tegen een stootje kon.

Alhoewel ze jaren lang in het afgelegen
Veere heeft gewoond, had ze niets provin-

ciaals. Daarvoor had ze te veel gereisd er
rondgekeken in Frankrijk, Spanje er
Italig.

Na een jarenlang huwelijk met d¢
letterkundige-criticus Albert Plasschaert
had ze zoveel van schilders en hun schil-
derijen gehoord, dat ze de omgang met
schrijvers, dansers en musici prefereerde
boven haar vakgenoten. Toen ze in Veere
woonde heeft ze daar heel veel schilders
gekend, Toorop, Roland Holst, Walter
Vaes, Vaarzon Morel, Ten Klooster. Voor
de laatste grote oorlog heeft ze deze Olym-
pus vaarwel gezegd en is in Den Haag
gaan wonen. Waar het grote bomharde-
ment haar huis en een gedeelte van haar
inventaris heeft vernield. Maar, onver-
woestbaar en energiek als ze was, i3 ze
deze ellende te boven gekomen en heeft
het verlies omgezet in geestelijke winst.

Ze had een raak oordeel, ze was intel-
ligent en heel bescheiden. Het heeft mij
soms verwonderd hoe weinig ze haar werk
toonde, of het in het buitenland geéxpo-
seerd werd, in vergelijking met haar (dik-
wijls veel mindere!) kunstzusters! Haar
werk toonde een grote liefde voor 't vak.
,Hoe ik er toe gekomen ben, kleine stil-
levens en bloemen te schilderen, kwam
doordat ik jaren geleden in het Louvre
Titiaans Flora zag, die blanke, rossige
vrouw met dat hoeketie primula’s in Ae
hand. Toen wist ik, dat ik geestelijk en
ambachtelfjk niet verder kon reiken dan
dit merveilleus geschilderde tuiltje bloe~
men."

Lucie van Dam van Isselt, ze is heen-
gegaan, maar wij die haar goed gekend
hebben, laat ze vol herinnering achter.
»Markiezin van Veere”, zoals ik haar soms
noemde. =

In haar schilderijen zal ze nog jaren lang
voortleven!

JEANNE BIERUMA OOSTING




